
Overleven 




Dikwijls wil ik duizend dingen

kunnen, proeven, hebben. Zoals

cello spelen, cannelloni, 

eiken vloer, je kent het wel.


Maar een middag, late zomer,

ergens in Brazilië,

heb ik te lang zitten dromen.

Was ook wel ver wandelen.


Toen de nacht viel, halverwege 

berg af, zaklamp weigerde

en snuivende geluiden,


bleken negenhonderdnegen- 
ennegentig dingen eigenlijk

behoorlijk onbeduidend.
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