Sessie op de sofa

Zoals je daar zit

Een hoop ellende

Al het verdriet

Dat je jaren ontkende

Je gaat er inmiddels
Bijna aan onderdoor
Wat jij nodig hebt

Is een luisterend oor

Tijd voor een sessie op de sofa
Laat het eruit

Een sessie op de sofa

Bij de psychotherapeut

Breek je hart open

Blijf er niet mee lopen

Boek een sessie op de sofa
Vandaag

Al je dierlijke driften
Al je angsten en lusten
Houden zich verborgen
In je onderbewuste

Je kunt boekjes kopen
Met tips en adviezen
Maar wil je echt verder
Ga dan in analyse

Een sessie op de sofa

Je bent zo labiel

Een sessie op de sofa
Knijp die stress uit je ziel
Weg met die depressie
Boek liever een sessie
Een sessie op de sofa

En snel

Kijk in de spiegel
Graaf in het verleden
Die pijn en frustraties
Hebben een reden

Alles wat je tegenzit

In dit kloteleven

Leer daarvan de schuld
Aan je ouders te geven

Doe een sessie op de sofa
Doe ons een plezier

Doe het op de sofa

En liever niet hier

Dat lijk dat in de kast ligt
Val ons daar niet mee lastig
Boek een sessie op de sofa
Een sessie op de sofa

Waar je met freud

Jezelf ontplooit

De boel eens flink opengooit
Tijd voor een sessie op de sofa
Nu of nooit
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